van Zijderveld 1924 -1945
George Jacob

Oudste uit een warm Rotter-
dams gezin met 7 kinderen.
Na het voltooien van de
machinisten opleiding in 1943
zou hij gaan varen. Maar voor
Duitsers? Nooit!...

Dus wat dan? Een 2 jarige
politie opleiding bood uit-
komst. In juli 1943 begon hij
bij het politie opleidings
bataljon in Schalkhaar. Onver-
wacht werd de opleiding
echter ingekort tot 1 jaar en
in augustus 1944 werd hij met
zijn hele compagnie over-
geplaatst naar Amsterdam.
George weigerde ook maar
iets te doen wat tegen het vaderland gericht was. Zijn compagnie
werd ook de “Oranje Bolsjewieken” genoemd. Ze weigerden SS
liederen te zingen bij een mars door de stad en er werden door
manschappen wapens ontvreemd. Ook werd het verzet geinfor-
meerd over geplande invallen. Toen er vervolgens 25 man van
het bataljon onderdoken werden de 44 overgeblevenen ont-
wapend en gearresteerd. Via kamp Amersfoort kwam George in
Neuengamme terecht. Hij werd afgebeuld, werd ziek en stierf
van uitputting.

Opdat hij nooit vergeten zal worden...

Plek voor verbinding en herinnering

Familieleden herdenken gevangenen
van het concentratiekamp Neuengamme
www.ort-der-verbundenheit.org
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