Alphonse 1925 - 1945
Alboort

Nonkel Fonne,

We hebben je nooit gekend,

Je was plots verdwenen,

Bommama en Mama vertelden nauwelijks over je
Toch wisten we zeker dat je niet was vergeten,
Integendeel, je leefde voort in hun herinneringen,
Zeker in hun hart.

Alphonse Alboort

Het was moeilijk om iets te vernemen,
Praten ging niet, te veel pijn, te veel verdriet.
Maar hun ogen en hun uitdrukking,
Vertelden over genegenheid en liefde.

Ook al was je verdwenen, je was er,

Zeker in hun hart.

Pas op latere leeftijd vernamen wij enig nieuws.
Wat er precies is gebeurd, zullen we nooit weten.
Maar ook al was je er niet,

Hebben we je niet gekend,

Ook bij ons ben je niet vergeten,

Je bent er, je zal er altijd blijven,

Zeker in ons hart.

Je neven en nichten.
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