Ver weg van zijn vaderland, zijn
vrouw en zijn kinderen, stierf hij
in ’t ziekenhuis, geheel overgegeven
aan Gods H. Wil.

Zoals hij geleefd heeft, zo is hij
gestorven. Altijd goed voor vrouw
en kinderen, was hij in zijn lijden
en ziekte een voorbeeld van geduld.
Wat hij allemaal heeft meegemaakt
en wat hij heeft ondervonden in ’t
vreemde land, kunnen wij, die ach-
ter blijven, slechts vermoeden.

Maar biddend is hij gestorven, zich
geheel overgevend aan Gods H. Wil.
En dat troost ons, maakt ons ge-
lukkig, omdat wij weten door ons
geloof, dat hij nu bij God in den
Hemel is.

Lieve Man wees ons 'n voorspreker.
Lieve Papa, bidt voor Uw kinderen.

Plek voor verbinding en herinnering

Familieleden herdenken gevangenen
van het concentratiekamp Neuengamme
www.ort-der-verbundenheit.org

1911-1945 Jacobus Leendert Hugo Dam



